
Bestuurspost 

Geachte kasteelvrouw, kardinaal of boerenkinkel 

 
De MilieuWachtersGilde (MWG) heeft er weer een druk semester vol veldslagen, 
uithuwelijkingen en intriges op zitten in onze kruistocht tegen verdoken vervuilers. Ons 
eerste grote wapenfeit was de klimaatmars, met de hele Gilde spanden we ons samen 
om zo veel mogelijk Jonghe NatuurManschappen (JNM’ers) op de been te krijgen tegen 
de oliebaronnen en ministriële besluiten die onze toekomst graag aan de galg zien. Dat 
lukte ons formidabel. Met rond de vierhonderd Manschappen behaalden we een 
klinkende overwinning onder het ritmisch gedrum van de trommelslagers en wegens 
tussenkomst van de Antwerpse cavalerie (de Strike Bike).  
Ook de trommelslagers hadden een goed semester achter de rug met maandelijkse 
repetities, al dan niet met het bevriende, doch uitstervende rebellenlegioen (XR), onder 
leiding van Maarschalk Tijs.  
Verder organiseerde chefkok van de gilde, Bo, in november een kledingruil zodat de 
JNM'ers en andere passanten goed uitgerust de winter in zouden gaan met uiteraard 
wat promo voor JNM. 
Onder de hoede van Abt Muryel schreven de kloostermonniken van de redactie ook 
talloze artikels voor de drie nationale tijdschriften en plantaardige paternoster Mona 
heeft haar eigen jezuïetenorde opgericht om een plantaardige bijbel te schrijven. 
Louise, Non der Propaganda, organiseerde vier film of docuavondjes en de wijsgeren 
der soirees werkten avond na avond aan een schitterend programma met sterren van 
heinde en verre over landbouw, mijnbouw, morele ontkoppeling en 
rechtspersoonlijkheid voor natuurgebieden. Ze werkten samen met de gilden der 
beheer en natuurstudie voor de alumnisoiree waarop oud-leden van de Jonghe 
NatuurManschappen kwamen spreken over hun huidige leventje. 
Een klein team milieuwachters is ook druk in de weer een MWG-logo te tekenen dat 
vervolgens op onze uitrusting kan gezeefdrukt worden zodat de gilde der 
milieuwachters direct herkend wordt op het strijdtafereel. 
Met de MilieuWachtersGilde proberen we ook de provinciën te ondersteunen in hun 
strijd tegen vijandige vervuilers en struikrovers. Op de perkamentrol jnm.be/vraag-het-
aan kunnen provinciën nu diensten vinden die ze bij de gilde per postduif kunnen 
aanvragen. Zo is er een boomklimmersbataljon dat kan uitgerold worden om 
provincielieden te leren klimmen met (semi-)professioneel materiaal, daarvoor valt 
Bosluitenant Drees te contacteren. Er is een garde koks die in de provinciën 
plantaardige kooksessies wil komen geven. De postduif kan hiervoor naar Chef-kok 
Sterre gestuurd worden. Tenslotte is onze Non der Propaganda van plan een lijst met 
goede milieufilms en –documentaires op de perkamentrol te plaatsen.  
Om ook actief de provinciën inspiratie te geven in hun strijd werkt onze Gildesecretaris 
Louis met een club milieuwachters aan een geschrift dat enkele goede manoeuvres 



(milieu-activiteiten) bundelt. 
We proberen ook aan te sturen op een uithuwelijking met de Verlichtende Priesters (VP) 
om samen in de scholen langs te gaan en de schoolgaande jeugd vormingen te geven 
over milieu, maar deze verbintenis moet nog even wachten op een goddelijke zegening. 
Ook in onze strijd tegen de vestiging die bouwmeester Versluys naast Fort Napoléon 
wou bouwen, moesten we inbinden. We wilden eerst voor een bezetting met de gilde 
der natuurbestudeerders gaan, maar dit plan bleek niet realistisch genoeg. We kijken 
nu met onzer Kapiteins Ems en Mauro verder wat er nog geregeld kan worden. 
Verder hebben we ook lustig plannen gesmeed voor komend semester. Om te beginnen 
verzamelt Gildesecretaris Louis onze eenendertig provinciën in een kruistocht tegen 
zwerfafval tijdens de grote afvalraap (2-3 mei). Ook in het najaar trekken we erop uit. We 
bekampen de grote rederijen en supermarktketens die de oceanen genadeloos 
leegvissen. Alweer proberen we hierbij de eenendertig provinciën te betrekken met 
lokale veldslagen tegen de grootwarenketens. Ook andere rivalen komen in het vizier: er 
zou een campagne tegen de genocidaire en malafide verkopers van Zara op til zijn.  
In de zomer zijn de plannen nog vaag. Een echt MWG-inikamp zit er naar alle 
waarschijnlijkheid niet in. Aan de horizon zijn er wel een aantal anarchistische 
sympathisanten die een kamp organiseren en daarbij onze waarden uitdragen. Het 
wereldkamp werd dit jaar overgenomen door onze zusterorde van de Inclusieve 
Paljassen (IP). Verder zou er wel een ware pelgrimstocht van bosbezetting naar 
bosbezetting gepland zijn in Germaanse streken door Bosluitenant Drees. 
 
Hopelijk bracht deze verklaring van goede wil verlichting tot uw ziel en zijn onze duistere 
plannen aan u onthuld. Zouden er toch vragen oprijzen, laat u niet afschrikken mij te 
consulteren of - nog spannender – mij publiek aan de schandpaal te nagelen. 
 

Hoogachtend 
Uw Gildevoorzitter, Vic 
 


