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INLEIDING

Kennen jullie het liedje ‘tien kleine visjes’? Hoor je het deuntje al in je hoofd? 

10 Kleine visjes
Die zwommen naar de zee

‘t Is goed, zei de moeder
Maar ik ga niet mee

Ik blijf liever in die vieze vuile sloot
Want in de zee, daar zwemmen haaien

En die bijten je
Blub, blub, blub, blub,blub
Blub, blub, blub, blub, blub
Blub, blub, blub, blub, blub

Heb je ooit je hoofd al gebroken over de onstaansorigine van dit kinderlied? Ik alleszins wel... 
Het begon allemaal zo’n 1476 jaar geleden, in de 6de eeuw na Christus. Onder de heerschappij 
van koning Arthur werden tientallen (sommigen fluisteren dat de kaap van 100 werd 
overschreden) jongvolwassenen geridderd. De ridders die de hoogste eer toekwamen mochten 
zich verzamelen aan de ronde tafel in het kasteel Camelot. Daar overlegden ze hele dagen lang, 
van bij het opkomen van de zon tot het ondergaan, over hun ridderlijke plichten en te 
ondernemen queestes. Om de zo veel tijd werd een ridder, blauw, rood, groen, paars, ... er met 
een nieuwe opdracht op uitgestuurd. Dan zongen ze uit volle borst:

12 no’ble ridders
Die vergaderden tot avondthee

‘t Is goed zei de blauwe
Maar ik doe niet mee

Ik stijg liever op mijn trouwe sterke paard
Want in de bossen knaagt gevaar

Zoals de luis in mijn
baard, baard, baard, baard, baard
baard, baard, baard, baard, baard
baard, baard, baard, baard, baard



BESTUURSPOST

De Oranje Ridder vertrok maanden geleden, in November, op queeste om de heersende opinies  
te verzamelen over drugs en alcohol in het JNM-rijk. Die ging te rade bij de ouders van hun 
burgers en de burgers zelf. Dankzij de Oranje Ridder weet de Orde van de Ronde Tafel welke 
zorgen en vragen heersen en kunnen de ridders met hun verzamelde informatie aan de slag. De 
Paarse Ridder is definitief vertrokken: zij herschreef het koninklijk beleid rond drugs en 
alcohol. De Neongroene Ridder durfde namelijk wel eens over de schreef te gaan... Tot slot is 
ook de Rode Ridder goed op weg, we kunnen hen nog net de poorten van het stadscentrum uit 
zien galopperen. Met een trompet in de ene, en een perkamentenrol (genaamd de Euglena) in de 
andere hand, verspreidt die het D&A nieuws aan de burgers. 

De Blauwe Ridder staat net recht van haar stoel. Ze salueert iedereen gedag, zodat ze op haar 
queeste kan vertrekken. Zij werd verzocht de bibliotheken van het rijk af te speuren en een D&A 
filocafé op te stellen, te gebruiken voor alle JNM-afdelingen. Met haar gaat ook de Gele Ridder 
mee. Hij zal alle vlaggen in het koninkrijk verzamelen om een waardig D&A vlaggensysteem te 
ontwikkelen. Dat zou hij echter niet kunnen doen, moest de Oranje Ridder hem niet zijn 
voorafgegaan. 
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